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Geen kunst zonder vriendschap, luidt vrij vertaald 
het motto van Arti et Amicitiae. Daarbij hoort 
goed gastheerschap. Daarom dat bezoekers niet 
alleen een warm welkom wordt toebereid in 
de tentoonstellingszalen, maar juist ook in de 
sociëteit. Vriendelijke woorden volstaan echter niet 
voor een goede atmosfeer, kwaliteit is evenzeer een 
vereiste. Daarvoor zorgen chef-kok Bert Ham en 
bedrijfsleider Kaj Kraaij en hun mensen.

Camiel Hamans

Of je nu voor een gezonde vegetarische schotel komt of voor 
een sappig gebakken lever, Arti’s keuken zorgt voor een bord 
vol smaak. De bar schenkt met evenveel passie een soepele 
lichte of een zwaarder gebouwde rode wijn. En nu is er ook 
eigen Artibier. Leden, gasten en bezoekers kunnen voortaan, 
naast hun standaard pilsje, ook genieten van een Arti et  
Amicitiae Blond of Amber.

De nieuwe ‘Vrije Brouwer’ stelt zich voor

Eigen bier voor 
Arti

Vrije Brouwer
Gulpener Brouwerij, gevestigd 
in het zeer Zuid-Limburgse 
Gulpen, is de nieuwe leveran-
cier. Niet dat Arti ontevreden  
was over de vorige, Linde-
boom uit het Midden-Limburgse Neer, maar deze brouwer 
heeft slechts een enkele klant in Amsterdam en daarom bleek 
gestage levering af en toe ingewikkeld. Gulpener wordt in meer 
etablissementen geschonken in Amsterdam, bijvoorbeeld ook 
in De Waag, op de Zeedijk in Het Aapje, De Rode Laars en het 
Mandje, Kapitein Zeppos in het Gebed zonder End en de Drie 
Fleschjes in de Gravenstraat bij de Dam. Maar dat is niet het 
enige verschil: Gulpener noemt zich De Vrije Brouwer, hiermee 
enerzijds aangevend dat Gulpener meer is dan een label van 
een multinational en niet behoort tot een keten, en anderzijds 
dat de brouwerij niet van haar klanten verwacht dat ze geen 
ander bier op de tap hebben dan Gulpener. Arti blijft dus ook 
in de toekomst bier van andere herkomst schenken.

Terugkeer
Gulpener, dat met een jaarlijkse productie 
van circa 100.000 hectoliter een aandeel 
heeft van een à twee procent op de  
Nederlandse biermarkt en daarmee na de 
grote spelers Heineken, Bavaria, Inbev en 
Grolsch een van de grootste brouwers onder 
de kleinere is, is een zelfstandig en onafhan-
kelijk bedrijf dat al vijf generaties in handen 
is van de familie Rutten.  
Directeur is nu Jan-Paul Rutten (1974), die 
aanvankelijk helemaal niet de bedoeling had 
om de familietraditie voort te zetten. Hij 

koos voor medicijnen in Amsterdam, waar hij tussen 1994 en 
2004 studeerde en ‘zijn best gedaan heeft om de Amsterdamse 
horeca te leren kennen’. Daarna heeft hij zich in Maastricht 
en Heerlen gespecialiseerd in de chirurgie. Na een tijdje als 
tropenarts in Nepal gewerkt te hebben en doordat hij als 
commissaris het bedrijf goed kon volgen, begon het toch te 
kriebelen bij Jan-Paul en heeft hij zich omgeschoold. In 2014 
heeft hij de leiding op zich genomen. Zijn zus Maartje is ook 
teruggekeerd naar Gulpen en verzorgt de pr en communicatie 
van het bedrijf.

Anders
‘Gulpener’, vertelt Jan-Paul in de statige commissarissenkamer 
waarvan de muren bekleed zijn met portretten van de voor-
gaande generaties, die al vanaf 1825 bier brouwden, ‘gaat niet 
zomaar een relatie aan met een café of restaurant. Wij zoeken 
naar een connectie. Wij denken anders en voelen ons daarom 
prettig bij ondernemers die dat ook doen. Kunstenaars zijn bij 
uitstek lieden die niet zo maar meegaan met de flow, daarom 
zijn wij op onze plaats in Arti et Amicitiae.’

Regio
‘Onze ambitie hebben we in 2001 verwoord als een ‘Verbond 
met de Natuur’. Duurzaamheid zien wij echter niet alleen in 
ecologische zin, maar ook maatschappelijk en als werkgever. 
Dat onderscheidt ons wezenlijk van de grote multinationals. 
Wij hebben niet alleen het duurzaamste brouwhuis van heel 
Europa, we streven er bovendien naar in 2030 volledig fossielvrij 
te zijn. We willen een voorbeeld zijn en aantonen dat het kan. 
We kunnen de wereld niet zelf veranderen, maar we kunnen 
wel laten zien dat veranderingen mogelijk zijn.
Al onze granen en ook de hop komen uit de regio. Daarmee 

Op 17 november werden Arti Amber en 
Blond gepresenteerd in de sociëteit: Ria 
Stork, de voormalige gerant, tapt een 
van de eerste biertjes
foto Kees Funke Küpper

besparen we niet alleen op vervoerskosten en CO2-uitstoot, 
maar stimuleren we ook de regionale economie. Door het 
stellen van eisen aan deze natuurlijke grondstoffen bevorderen 
we bovendien milieuvriendelijke landbouw. We werken met een 
dertigtal boeren samen in de coöperatie Triligran en garan-
deren deze ondernemers een eerlijke prijs. Gulpener gaat niet 
uitsluitend voor de winst, maar ook voor de omgeving.’ Onge-
twijfeld daarom tooit Gulpener zich met een knipoog naar  
de niet meer onafhankelijke concurrent Brand met de slogan 
‘Het bier dat trots op Limburgs is’. Brand, tot voor kort geves-
tigd in het zeer naburige Wylre, adverteerde met de kreet ‘Het 
bier waar Limburg trots op is’.
Goed doel
‘Ook voor onze ruim zestig medewerkers proberen we een 
goed sociaal klimaat te scheppen. Niet door middel van dikke 
bonussen, maar door ervoor te zorgen dat ze plezier in hun 
werk hebben en houden. We bieden ze een eerlijk loon en een 
goede atmosfeer. Elders kunnen ze misschien meer verdie-
nen, maar ze blijven bij ons. Elk personeelslid krijgt jaarlijks 
een bedrag dat hij aan een eigen goed doel kan besteden. De 
een doneert het aan de plaatselijke harmonie, de ander helpt 
daarmee een sportvereniging en een derde kiest ervoor het aan 
een natuurclub te schenken. Iedereen kiest zelf.
Niet het maken van zo veel mogelijk winst is onze doelstelling. 
Greed, het kenmerk van multinationals en hun aandeelhouders, 
komt niet voor ons vocabulaire. Onze drive is om iets toe  
te voegen. En dat verbindt ons met de wereld van de kunst,  
die door Arti vertegenwoordigd wordt.’

Gulpener directeur Jan-Paul Rutten
foto Hugo Thomassen

Ook Articula’s redacteur Camiel Hamans nam de 
uitdaging om een Gulpenerbiertje te tappen aan. 
Links: voorzitter Jeroen Werner met Ria Stolk
foto Kees Funke Küpper

Gulpener coöperatie Triligran
foto Carol van Eijck



BIGART Nour Brainwave: het staande beeld: Nour - Marja van Putten, 
het beeld om de hoek op de wand: Brainwave - Greet Weitenberg
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ren, moesten wij sokken breien.’ ‘En dat voedt een aversie tegen 
die textielwereld’, vult Marja aan.
De omslag waardoor Marja en Greet toch met textiel als 
belangrijkste medium zijn gaan werken, heeft te maken met de 
verandering in de maatschappij die heeft plaatsgevonden.
‘De rol van de vrouw en de aantasting van de traditionele 
modernistische ideeën over kunst is natuurlijk in de jaren 
negentig al wat verschoven’, vertelt Marja, ‘maar afgelopen 
jaren is er nog meer aandacht gekomen voor inclusiviteit, 
waardoor er ook meer aandacht is voor alle vrouwen die 
belangrijke dingen doen, of dat nou in de kunst is of in de 
wetenschap, muziek of filmindustrie.’

Overeenkomsten
Door deze verandering kreeg het medium voor beide kunste-
naars voor het eerst een andere lading en werd het juist een 
vrij gebied. ‘Het medium kon voor mij daardoor ook eindelijk 
van zijn truttige imago afkomen’, legt Greet uit.
In hun werk spelen ze met de traditionele geschiedenis van 
textiel. Bijvoorbeeld door een aanhechting niet netjes af te 
werken of door draden opzettelijk los te laten hangen. Dingen 
waar ze vroeger bij handwerken een onvoldoende voor zouden 
hebben gekregen. Hun gezamenlijke doel is om het materiaal 

‘Ik moet je echt even onderbreken, Greet,’ zegt 
Marja. ‘Want de eerste keer dat we elkaar zagen 
was tijdens de Salon bij de galerie What Art Can 
Do.’ ‘Ja, maar ik wist toen wel al wie jij was’, vult 
Greet aan. ‘Tenminste, ik kende je werk, want toe-
vallig had mijn man een paar maanden daarvoor 
een werk van jou gekocht op de veiling voor  
Oekraïne in Arti.’

Vivian Mac Gillavry

Het zal niet de laatste keer zijn dat Marja van Putten en Greet 
Weitenberg elkaars verhalen aanvullen. Ze zijn zo op elkaar 
ingespeeld dat het lijkt alsof ze al jaren samenwerken. Toch 
leerden ze elkaar nog geen jaar geleden kennen. Daar in de 
galerie van Simone Swildens raakten de twee kunstenaars aan 
de praat en dat klikte meteen.
In het atelier van Greet, midden in de Jordaan, spreek ik de 
kunstenaars over hun samenwerking en over hun project ‘Big 
Stitches’, dat onder andere te zien was bij BIG ART  
in de Bijlmerbajes.

Toch textiel
Beide kunstenaars werken met diverse materialen. Marja 
noemt zichzelf schilder, ook al werkt ze met andere materi-
alen, en Greet werkt met verschillende media afhankelijk van 
haar onderzoek. Textiel werd al langere tijd door beiden in een 
bijrol gebruikt. Op ongeveer hetzelfde moment, zo’n twee jaar 
geleden, begon textiel steeds meer de hoofdrol te spelen in 
hun werk.
De gelijkenissen bleven maar komen, want allebei hun moeders 
werkten met textiel. Marja’s moeder naaide vakkundig kleding 
en de moeder van Greet was een fervent ‘borduurster’.  

Juist de relatie tot textiel vanuit hun jeugd en de traditionele 
patronen die daaraan gekoppeld waren, zorgden ervoor dat  
de kunstenaars zich niet met textiel wilden bezighouden  
in hun werk.
‘Textiel heeft zo lang een oubollig karakter gehad. Het werd 
echt als een ambacht gezien met een ondergeschikte positie’, 
vertelt Marja. ‘Daardoor voelde werken met textiel te veel als 
rolbevestigend voor vrouwen.’
Greet: ‘Wij kregen nog handwerken op school en de jongens 
handarbeid. Terwijl de jongens uit onze klas mochten timme-

textiel definitief uit de bedompte hoek te halen waar het veel 
te lang in heeft gezeten. 
De vele overeenkomsten zorgden ervoor dat Marja en Greet 
vrijwel direct na hun eerste ontmoeting begonnen met plannen 
voor een gezamenlijke expositie. Hun eerste samenwerking was 
de expositie genaamd ‘Big Stitches’ bij Playroom in Zaandam. 
De expositie bestond uit schilderijen met stokken erdoorheen 
waar weer draden en touwen aan hingen, getufte werken, uit-
stekende elementen en gedraaide touwen die aan het plafond 
hingen. De overeenkomsten in hun werken zorgden ervoor dat 
bezoekers geregeld dachten dat ze door één kunstenaar waren 
gemaakt.Tijdens de expositie hadden ze als eerbetoon aan hun 
‘voormoeders’ een kleinere ruimte ingericht met textielwerken 
die door hun moeders waren gemaakt.

Geen frictie
Deze eerste samenwerking beviel zo goed dat ze besloten een 
tweede samenwerking aan te gaan. Via de eigenaar van Play-
room, Jeroen van Paassen, werden ze uitgenodigd bij BIG ART 
in de Bijlmerbajes te exposeren en dat was de aanleiding voor 
Big Stitches 2, een grote ‘walk-in installatie’ waar bezoekers 
doorheen konden lopen en die ze beschrijven als één grote 
fantastische – en een beetje vreemde – wereld, bestaande uit 

Constant in dialoog

Marja van Putten en 
Greet Weitenberg: 
samenwerken verzacht 
de ego’s

Overzicht installatie bigstitches 2 BIGART
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hun afzonderlijke werken. Dat samenwerking niet altijd vlek-
keloos verloopt, is geen verrassing en bij autonoom beeldend 
kunstenaars is het ook zeker geen vanzelfsprekendheid, maar 
tot dusver zijn Marja en Greet geen enkele frictie tegenge-
komen. ‘Ik denk dat bij kunstenaars hun ego soms in de weg 
zit om tot goede samenwerkingen te komen’, zeggen Greet en 
Marja. ‘Maar bij ons lijken de ego’s er juist door te verzachten.’
‘We hebben wel verschillende voorkeuren qua atelier’, zegt 
Greet. ‘Ik vind het heerlijk om zo midden in het centrum te 
zitten met de gordijnen open. Iedereen die langsloopt, kan 
even naar binnen kijken en ik hoor de gesprekken op straat. 
Maar ik moet er niet aan denken mijn atelier om met iemand 
te delen.’ Marja geeft aan het juist prettig te vinden om haar 
atelier te delen met haar partner Wim Vonk. ‘Ik kan me goed 
afsluiten voor andere mensen in het atelier. Maar ik moet er 
niet aan denken dat er steeds mensen naar binnen staan te 
kijken. Ik zou de gordijnen altijd dicht hebben.’

Toevoeging
Ik vraag of ze het, los van deze voorkeuren, altijd met elkaar 
eens zijn. Bijvoorbeeld tijdens het opbouwen van de exposities? 
‘Het is tot nu toe nog geen enkele keer voorgekomen dat we 
niet precies hetzelfde dachten over wat er bijvoorbeeld moest 
worden toegevoegd of weggehaald’, zegt Marja. ‘We zijn 
constant in dialoog en zien het echt als een manier om onze 
krachten te bundelen. Daarnaast hebben we enorm veel lol 
tijdens het samenwerken en dat is ook heel waardevol.’
Voorlopig zijn de kunstenaars dan ook van plan om te blijven 
samenwerken. ‘Ik ervaar het als een toevoeging,’ zegt Marja. 
‘Naast onze eigen praktijk, waar we individueel werk maken, 
is er een nieuw pad bij gekomen waarin we het samenwerken 
onderzoeken.’
‘We vinden het ook speciaal dat we als twee Artileden elkaar 
hebben gevonden’, vult Greet aan. ‘Veel kunstenaars vinden 
onze samenwerking bijzonder. Maar ik denk dat het voor  
elke kunstenaar een verrijking kan zijn om het ook eens  
te proberen.’

https://bigstitches.nl 

Drie jaar geleden vertrok Adrienne, gedwongen 
door ziekte, na veertien jaar het secretariaat van 
Arti geleid te hebben. Sinds september is ze weer 
terug. Hersteld en vol enthousiasme.

tekst Camiel Hamans
foto Caroline Waltman

‘Ook al werkte ik hier niet meer, ik had nog wel altijd con-
tact met collega’s. Toen mijn opvolgster aangaf weg te gaan, 
meldden die collega’s me dat er een plek vrijkwam en dat het 
misschien verstandig was eens met Mieke Prinse, de direc-
teur, te praten over een terugkeer. Ik had daar nooit zo bij 
stilgestaan. Na mijn ziekte heb ik me (naast mijn gezin) meer 
op vrijwilligerswerk gericht. Maar een gesprek, waarom niet? 
Jacqueline Groenhuizen, die de financiële administratie en per-
soneelszaken voor haar rekening neemt, regelde een afspraak 
en toen bleek meteen dat Mieke en ik een klik hadden.’

Aanspreekpunt
‘De beslissing was toen niet moeilijk meer. In mijn afscheids-
interview met Tia Lücker indertijd in Articula zei ik immers al 
dat het werk bij Arti een deel van mijn leven was. Ik had de 
leukste functie, vond ik toen al en dus heb ik ja gezegd en ben 
ik teruggekeerd als bureaucoördinator. Dat betekent dat ik de 
ledenadministratie verzorg en dus het aanspreekpunt ben voor 
de leden, maar daarnaast voer ik ook het secretariaat voor het 
bestuur. In die hoedanigheid bereid ik de bestuursvergaderin-
gen en de algemene ledenvergaderingen voor en notuleer die 
ook. Ik ondersteun Mieke eveneens. We werken nu bijvoorbeeld 
aan een activiteitenplan. En we hebben net weer een Nieuwe 
Ledenborrel georganiseerd. Voor de Beoordelingscommissie, 
dat is de commissie die aankomende kunstenaarsleden bal-
loteert, regel ik de bijeenkomsten met de kandidaat-leden, 
bereid die bijeenkomsten voor en verzorg de afhandeling 
daarvan. Bovendien word je er als bureaucoördinator op 
aangesproken als het koffieapparaat boven het niet doet of 
als er bijvoorbeeld ICT-problemen zijn. Dus komt er van alles 
op mijn bord. Het leukste van mijn functie vind ik het contact 
met de leden.  Ik ben van huis uit kunsthistoricus, dus als ik te 
maken krijg met kunstenaars, ben ik op vertrouwd terrein.’

Warm
‘Maar wat ik het allerfijnste vind, is dat ik zo warm ontvangen 
ben. De sfeer op kantoor is prettig, collegiaal. Wat me opvalt, 
is dat de sfeer in de loop der jaren steeds prettiger is gewor-
den. Daardoor en door het warme welkom, ben ik blij om weer 
terug te zijn op mijn plek in de nok van Arti.’

Adrienne Winthagen 
terug in Arti

Marja (links) en 
Greet in PLAY room 
Zaandam, gedeelte 
schilderij Janus - 
Marja van Putten.

https://bigstitches.nl
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dan Kunst.’ De kunstenaarsboeken worden sporadisch 
verkocht, wel veelvuldig bekeken, de hoofdinkomstenbron 
zijn de ansichtkaarten, die gretig worden aangeschaft door 
de drommen toeristen die al jaren door de binnenstad 
struinen.

Speelse benadering
Ook onder Amsterdamse kunstenaars is Boekie Woekie 
een geliefkoosde pleisterplaats. Arti-kunstenaarslid Fre-
die Beckmans komt tijdens het interview binnenvallen en 
begint een vlammend betoog over Boekie Woekie, strooit 
met citaten ‘die je kunt gebruiken voor je stuk’, terwijl mijn 
ogen rusten op een verzameling publicaties achter een 
plexiglas wand van Dieter Roth.

Mede-initiator Jan Voss vindt de officiële kunstwereld, zeker 
in Nederland, totaal oninteressant. Zeker na de neoliberale 
bezuinigingen: ‘Als een kunstenaar voor een markt werkt, 
wordt het werk “dat goed valt”.’ Voss vindt dat kunstenaars die 
voor rijkelui werken zichzelf verkopen. ‘Kunst is daar waar de 
ideeën ontstaan; de speelse benadering.’
Met veel werk van Artileden zal de tentoonstelling die in janu-
ari opent, ook eigen publicaties tonen en weer een bijzondere, 
interactieve tentoonstelling worden. Voor de uitgebreide 
randprogrammering is een crowdfundingsactie gestart, waar-
mee geïnteresseerden de deelnemende kunstenaars financieel 
kunnen steunen. Zoek op ‘Boekie Woekie’ op voordekunst.nl.

Info
Er onder: Boekie Woekkie & Friends,  
https://www.voordekunst.nl/projecten/16071-boekie-woekie-
friends-manifestation

Monument verlaat de Jordaan

Een boekwinkel
als een sculptuur

Boekie Woekie, het ‘self publishing’-centrum voor 
kunstenaarsboeken in Amsterdam, gaat door een 
turbulente fase. Na decennia in de Berenstraat te 
zijn gevestigd verhuist de winkel binnenkort naar 
een ander adres.

tekst Hans Kuiper
foto’s Terra Bruno

Het verhuizen is meer gedwongen dan gekozen. Ook in dit 
geval kunnen we zien hoe huisjesmelkers te werk gaan, de 
laatste jaren gefaciliteerd door opeenvolgende VVD-rege-
ringen, die elke vorm van zakelijke huurbescherming hebben 
gemaximaliseerd tot de looptijd van het huurcontract: Boekie 
Woekie kreeg een vervijfvoudiging van de huur voorgeschoteld 
door ‘een man met gepoetste schoentjes’, op het eerste gezicht 
ogenschijnlijk een ‘gentleman-zakenman’, maar in realiteit een 
uitbuiter, laat het gezegd zijn. Een monument in de Jordaan 
verdwijnt. Het sluit eind december zijn deuren en gaat pas in 
maart weer open aan de Geldersekade 39.
Ook daar ligt een zuur ‘huizenmarkt’-verhaal, omdat de 

bewoners hun woonhuis moesten verkopen. De gemeente 
Amsterdam toverde een nieuwe regel uit de hoed waarbij 
Bouw- en Woningtoezicht plotseling eiste dat de hele fun-
dering vervangen werd, ook bij een pand dat al vierhonderd 
jaar aan de kade staat. Die kosten waren niet op te brengen. 
Stadsherstel nam het pand over en de boekhandel kan daar nu 
voor een minimale prijs een ruimte huren.
Ik spreek met Jan Voss, Henriëtte van Egten en Rúna Thor-
kelsdóttir, medeoprichters sinds ’86, en met Eva Gonggrijp, 
co-curator naast Jan Voss van de komende expositie in Arti.
Ondanks de harde verhuur-verkoop-ervaring zal het team blij 
zijn wanneer in maart de deuren weer open kunnen.

Manifestatie
Alle ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat de behoefte ont-
stond om een boekje open te doen over en met Boekie Woekie: 
Waarin het collectief werk en installaties presenteert, naast 
een functionerende megabookstore. In januari-februari 2024 
komt er een grote manifestatie: Boekie Woekie & Friends in 
alle zalen van Arti et Amicitiae met een gevarieerd programma, 
bestaande uit performances, een print & publish workshop, 

de grote zaal vol boekentafels met kunstenaarsboeken en de 
befaamde Boekie Woekie ansichtkaarten, een videoprojectie 
van Guido van de Werve, een Hommage aan Boekie Woekie 
van Erik Kessels, spraakmakend fotowerk van Dieter Roth, 
collages van apotheker/kunstenaar Oey Tjeng Sit, een blow-up 
van een fotowerk van Sigurdur Gudmunsson en meer bijdragen 
van nationale en internationale kunstenaars, met name uit 
IJsland.
Boekie Woekie wordt omringt door een groot netwerk van 
vrienden-kunstenaars, waaronder vele Artileden, Henk Wijnen, 
Eva Gonggrijp en Joseph Semah zullen installaties tonen, daar-
naast zijn er performances van Emily Kocken, Josef Semah en 
Fredie Beckmans. Veel Artikunstenaars verspreiden hun publi-
caties via Boekie Woekie, dus ook hun werk zal te vinden zijn in 
de tentoonstelling. De tentoonstelling wordt continu bemand, 
met een jonge IJslandse kunstenaar in situ. De Manifestatie 
wordt groots afgesloten met het ‘Boekiebal’.

Internationaal bekend
Boekie Woekie heeft een internationale 
reputatie en een bekendheid die zich 
uitstrekt tot aan Japan, waaruit gere-
geld bezoekers komen, speciaal voor de 
kunstenaarsboeken. ‘Uitgeven van boeken 
is een principiële kunstenaarsactiviteit’, 
zei ooit de Duitse kunstenaar Dieter 
Roth, docent aan de kunstacademie van 
Düsseldorf ten tijde van Joseph Beuys.  
Hij was een enorme fan en bezoeker van 
de winkel.
Een traditionele winkel kun je het er 
eigenlijk niet noemen. Het is een ver-
zameling kunstwerken in printvorm, en 
een kunstwerk, een sculptuur, op zich. 
Voor Hetti, Rúna en Jan geldt een zin 
van Robert Filliou, die ooit zei: ‘Kunst 
is wat het Leven interessanter maakt 

Van links naar rechts Jan Voss, Henriëtte van 
Egten en Rúna Thorkelsdóttir

http://voordekunst.nl
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De renovatie vordert

Bouwheer Olle de Graaff  
onthult wat ontdekt is
Verbouwen is verbazen. Ieder die wel eens van 
doen gehad heeft met een renovatie of restauratie, 
weet dat er zich verborgen of onverwachte proble-
men kunnen voordoen. ‘Bij Arti was dit nauwelijks 
het geval’, vertelt Olle de Graaff, directeur-eigenaar 
van Graaff Bouwgroep.

tekst Camiel Hamans
foto’s Ronald Veltman (Van Hoogevest Architecten) en  
Graaff Bouwgroep

‘Er is in de loop der jaren zo veel vooronderzoek gedaan dat we 
niet voor veel verrassingen kwamen te staan. Behalve dat we 
onder het stucwerk aan de Spuizijde grote ankers in de gevel 
ontdekten, waaraan in feite de afgeronde vorm van de tentoon-
stellingszaal vastzit. Plus dat de beelden die de gevel aan het 
Rokin sieren, van achteren hol zijn. Het zijn bronzen afgietsels 
van de oorspronkelijke houten beelden, die bij een eerdere res-
tauratie zo aangetast bleken te zijn dat het gevaarlijk was om ze 
te handhaven. Die originelen staan nu binnen in de sociëteit.’

Groep
Olle de Graaff zit vrijwel zijn gehele carrière in de restauratie, 
revitalisatie en renovatie van monumentale panden. Na een 
half jaartje studie psychologie besefte hij dat daar zijn roeping 
niet lag en schakelde hij om naar bouwkunde. Drie jaar geleden 
is hij zijn eigen bedrijf begonnen, na een succesvolle loopbaan 
van twintig jaar bij een Leidse aannemer. ‘Ik kwam er binnen 
als stagiair en ben er weggegaan als adjunct-directeur.’ Anders 
dan de naam wellicht doet vermoeden, is Graaff Bouwgroep 

geen holding, maar een betrekkelijk kleine firma, waarbij een 
vijftiental werknemers in dienst zijn, met daar omheen een 
groep van gespecialiseerde bedrijven waarmee samengewerkt 
wordt. Vandaar de naam ‘Bouwgroep’. Zelf heeft De Graaff 
alleen timmerlieden en kantoormedewerkers op de loonlijst. 
Daarnaast is Olle ook nog directeur-eigenaar van Jobse BV 
te Halsteren, een leidekkers- en loodgietersbedrijf met veel 
expertise op het gebied van restauratie en zo’n vijfendertig 
medewerkers.

Concertgebouw
‘Ik heb net de nieuwe entree van het Concertgebouw afgerond. 
In feite is het natuurlijk de oude entree aan de Van Baer
lestraat, die na de aanbouw van Pi de Bruijn een functieloos 

rudiment geworden was. Met Van Hoogevest Architecten, de 
architect van Arti, werk ik al vele jaren met veel plezier. Samen 
hebben we onder andere het Amstelhotel en het Stadhuis in 
Utrecht gerestaureerd en verduurzaamd. De Pieterskerk in 
Leiden en het Stadhuis van Rotterdam heb ik ook gedaan en 
met Jobse heb ik een deel van het dakwerk van de gotische 
Grote Kerk in Breda hersteld.’

Slaper
‘Bij Arti zijn we met een man of tien aan het werk. Onder 
leiding van meewerkend voorman Gilles van der Heijden zijn 
dat voornamelijk schilders, stukadoors, elektriciens, loodgieters 
en natuurlijk steigerbouwers. Het is niet gemakkelijk werken 
hier. Het is een heel aparte plek, meer hartje stad kun je je 
nauwelijks voorstellen. Het is ongeveer het drukste punt van 
Amsterdam. Aan- en afvoer is zeer gecompliceerd, maar je 
moet met al die langslopende mensen ook nog extra voorzich-
tig zijn. We hebben al tweemaal ’s ochtends een slaper op de 
steiger gevonden. Die lag op de eerste verdieping. Die vloer 
hebben we daarom nu weggehaald. Hoewel het een lastige plek 
is, vergeet je dat meteen als je boven op de steiger staat en 
naar beneden kijkt – zo’n geweldig gezicht om beneden al die 
toeristen te zien krioelen.’

Zandsteenkleur
‘We doen de gevel aan de Spuikant en aan het Rokin en 
bovendien het dakwerk aan het Rokin. De staat van het dak 
viel mee. Het gaat om een pannendak dat bij de tijd gebracht 

wordt. We brengen natuurlijk wel meteen dakisolatie aan. 
Verder komt er aan de binnenkant van de gevel een schil tegen 
de muur met daarin nieuwe ramen. Ook dat om het pand 
te verduurzamen en om de energiekosten naar beneden te 
brengen.
In de timpaan vonden we sporen van een vlaggenmast. Het 
plan is om die terug te brengen. De hijsbalk aan het Rokin 
functioneerde al lang niet meer. Die hebben we weggehaald, 
ook omdat het om een latere toevoeging ging. De hijsbalk aan 
het Spui boven het groene deurtje dat toegang geeft tot de 
achterliggende woningen, hebben we vernieuwd.
Extra aandacht geven we aan de kleur van de gevel. Nu we 
het van dichtbij kunnen bekijken, zie je dat onder het vuil-
witte stucwerk resten van andere, eerdere kleuren verborgen 
gaan. Die brengen we terug. Dat wordt waarschijnlijk een 
zandsteenkleur, de kaders krijgen accenten. De zes medaillons 
onder de ramen van de eerste verdieping, waarop onder meer 
Rembrandt en bouwmeester Jacob van Campen te zien zijn, 
worden ook gerestaureerd. De kleur is nog onderdeel van 
nader onderzoek. De gevel wordt daardoor sprekender. Het 
advies vanuit het bouwteam aan Arti is om er een extern licht
expert bij te halen die kan adviseren over het verbeteren van 
het aanlichten van de gevel, zodat het gebouw niet langer een 
doodse wand blijft op dit drukste punt van Amsterdam, maar 
een stralend, levend middelpunt van artistiek leven.’



12	 Articula Articula	 13

‘Je had ook nog
werk bij je…’

tekst Sipke Huismans
foto’s Hans Kuiper

Met deze woorden beëindigde Willem Vaarzon Morel een 
totaal uit de hand gelopen sollicitatiegesprek. Toen ik mijn map 
openmaakte, dacht ik, met de commissie meekijkend naar mijn 
etsen en litho’s: Mijn werk gaat óók over de mens…, keerde 
mijn gevoel van eigenwaarde op slag terug en begon het zweet 
op mijn rug op te drogen.
Paul Hugo ten Hoopen, die tot dan toe had gezwegen, zei op 
plechtige toon:
‘Ik kén dat werk wel…’, een uitspraak die na wat eraan vooraf-
gegaan was een heel speciale lading kreeg. Pas vele jaren later 
hoorde ik van hem dat hij, nadat ik de kamer had verlaten, 
eraan had toegevoegd:
‘Zoiets laat je toch niet lopen…’
Maar dat deden ze wél. Ik had gesolliciteerd naar de func-
tie van hoogleraar in de Vrije Grafiek en Willem was in die 
tijd samen met twee anderen interim hoogleraar-directeur 
van de Rijksakademie van Beeldende Kunsten en als zodanig 
voorzitter van de sollicitatiecommissie, die gedomineerd werd 
door een furieuze hoogleraar die mij aanviel als verfoeilijke 
Sandbergadept en die telkens herhaalde dat het in de kunst 
om de mens ging en dat dat in het stedelijk museum, waar 
ik nota bene al drie keer geëxposeerd had, uit het oog was 
verloren. De man was dermate door het dolle heen dat hij, 

toen ik op de vraag wat ik zoal met studenten deed (ik gaf 
les op de AKI en op de Koninklijke Academie voor Kunst en 
Vormgeving, respectievelijk te Enschede en te ’s-Hertogen-
bosch) antwoordde dat ik ze gevraagd had om ook eens naar 
het werk van Gerrit Rietveld te kijken, een tirade begon tegen 
die andere poel des verderfs, de Gerrit Rietveld Academie. Ik 
geloof dat het toen was dat Willem ingreep. En zo heb ik hem, 
toen ik later toch nog, van 1974 tot 1981, eerst als lector en 
vervolgens als hoogleraar aan de Rijksakademie verbonden was, 
meermalen meegemaakt: als iemand die evenwicht brengt, de 
rust herstelt, de ruzie bijlegt. En ruzie, polemiek, scheldpar-
tijen waren aan de Stadhouderskade in die jaren aan de orde 
van de dag. De Rijksakademie was als bolwerk van de traditie, 
achteroverhangend in de wet van 1870, in een niet eindigende 
controverse verwikkeld met het ministerie van CRM, dat 
vernieuwing wilde. De gemoederen liepen zo hoog op dat toen 
minister Van Doorn op bezoek kwam, hij door opgehitste stu-
denten bekogeld werd met verfbommetjes. Alles moest bij het 
oude blijven, je moest nooit zeggen wat je leerplan was, want 
dan kon je daarop afgerekend worden of vergeleken met de 
voormalige kunstnijverheidsscholen die zich nu godbetert óók 
academie mochten noemen. Na Cézanne was er niets meer 
gebeurd dat de moeite waard was en de didactische methoden 

waren navenant. Theo de Feyter herinnert zich 
dat Willem de enige was die ooit iets aan-
moedigends tegen hem gezegd heeft. Matthijs 
Röling barstte in tranen uit toen hij na jaren 
de lokalen terugzag waar hij ooit zo verne-
derd was. Joost Veerkamp en Charles Vreuls 
kun je beter niet vragen naar hun tijd op de 
Stadhouderskade. Jan van Kempen, die geen 
les van Willem had en hem eigenlijk alleen 
van gezicht kende, kwam hem en zijn gezin 
eens op vakantie in Frankrijk tegen en heeft 
toen vijf heerlijke dagen met hen opgetrokken. 
Willem Vaarzon Morel was een mensenmens, 
het tegendeel van een melancholicus, een 
mooie, rijzige gestalte met een klankvolle stem 

waar altijd een lach in meezong. Het begrip geestesadel komt 
bij mij op als ik aan hem denk. Bij zijn uitvaart heeft Babet van 
Loo geschetst hoe onmetelijk veel hij voor Arti et Amicitiae 
heeft betekend, als voorzitter, als voorzitter van het Weduwen- 
en Wezenfonds, als beslechter van geschillen, als brenger van 
vrede en vreugde. Aan het eind van haar toespraak citeerde ze 
een gedicht van een boeddhistische monnik waarin leven en 
dood als hide & seek, als verstoppertje spelen gekarakteriseerd 
worden, en toen tenslotte zijn zoon Eric hem toesprak, zónder 
microfoon, en hem vervolgens een aubade bracht, levende 
muziek aan zijn gitaar ontlokte: een teder 
mijmeren, alsof er een poesiealbum met 
herinneringen openging, beelden oproepend 
van warmte, gezelligheid, spelletjes, zonlicht, 
niet alleen terug- maar ook vooruitblikkend, 
was het alsof de hele aula kippevel kreeg en 
verschenen er op sommige wangen tranen. 
Ik moest denken aan hoe hij vijftien jaar 
geleden in deze zelfde aula, bij de uitvaart 
van Marijke, zijn grote liefde, de moeder van 
zijn vier zoons, stralend vertelde hoe zij eens, 
toen hij aldoor maar niet reageerde op haar 
roepen dat het eten klaar was, omdat hij 
zo lekker buiten zat te schilderen, tenslotte 
naakt was verschenen om hem aan tafel te 
krijgen. Op een scherm werden specimina 
van zijn werk getoond: paarden met glan-

zend vel, in het wild en op veemarkten, kippen, bloemen, 
landschappen. Jacques Brels ‘Ne Me Quitte Pas’ had daarbij 
geklonken, evenals het walsje ‘Sous Le Ciel De Paris’ en er 
waren na afloop chocoladetaartjes waar Willem zo van hield bij 
de koffie.
We zouden bij elkaar moeten gaan zitten en omstebeurt ver-
tellen wat we ons van hem herinneren, hoe hij was en wat ons 
bijblijft van deze mooie, onvervangbare man.



Maria Schilder 
Remember 1
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De coureur

illustratie Peter van 
Hugten

Ik stond op het Rokin te suffen bij het zebrapad dat naar de 
Langebrugsteeg voert, toen van de overkant de kreet ‘Hoera’ 
weerklonk, gevolgd door het schelle geluid van een claxon. De 
uitroep was afkomstig van een bejaarde man in een elektrisch 
invalidekarretje, die met gebalde vuist de straat overstak. Hij 
reed over het zebrapad, passeerde de vluchtheuvels, leek een 
seconde te kantelen, maar behaalde toch glansrijk op een paar 
meter afstand van mij de finish.
Helaas voor hem bestond die niet uit een ferme witte streep 
op het plaveisel, maar uit een stoeprand – zodat hij alsnog 
kapseisde.
‘Godvergloeiendegodver’, riep hij, weliswaar liggend, maar nog 
altijd strijdbaar. Toeristen liepen er vrolijk babbelend omheen. 
Een oud vrouwtje met een grote boodschappentas bleef staan 
en zei: ‘Dat heb je d’r van.’ De gehandicapte coureur herhaalde 
zijn vloek, waarop het besje zich haastig voort repte.
Een jongere garde moest het opknappen. Samen met een 
potige Amsterdammer in een schildersoverall hielp ik het 
karretje met inhoud overeind.
‘Alles kits?’ vroeg de schilder.
‘Wat denk je?’ zei de man in het karretje. Hij haalde een kam-
metje tevoorschijn en bracht, turend in zijn zijspiegel, enkele 
spaarzame haren weer op orde.
‘Je moet er altijd fatsoenlijk uitzien’, zei hij.

‘Zo is het, maat’, antwoordde de schilder, ‘maar je moet wel 
uitkijken. Het is link hier, anders lig je zo in het ziekenhuis.’
‘Daar ben ik net een week uit. Nieuwe knieën. Ik ben aan  
het revalideren.’ Hij sprak het uit met een zekere trots. ‘En nou 
dit weer.’
‘Niks gebroken?’ informeerde de ander.
‘Ik geloof het niet. En hier werkt nog alles.’ Hij tikte op zijn 
kalende kruin.
‘Nou, het beste dan maar, opa’, zei de man in de overall, ‘maar 
je bent geen Tom Dumoulin meer.’
‘Nou u het zegt’, zei de bejaarde coureur, ‘ik heb veel wieler-
rondes gedaan. Vroeger lag ik altijd op kop.’
‘Nou, alsnog gefeliciteerd, maar pas wel op’, zei de schilder. Hij 
beende weg naar het Spui.
De wielerveteraan startte zijn karretje, schikte zijn spiegeltje in 
de juiste stand en koerste over het trottoir richting Munt. Nog 
lang hoorde ik zijn snerpend getoeter.

Roelof van Gelder

Foto’s Miriam van Praag

Ontvangkamer
Wie thuis een salon heeft, behoort tot de 19e eeuw. Tot de 
klasse der betere burgerij. Die hadden een kamer voor ont-
vangst van gasten, waar de vrouw des huizes des middags 
haar vriendinnen ontving voor een kopje thee. Of waar de 
zakenman-vader ’s avonds een bittertje nam met een goede 
bekende met wie hij sprak over de schommelingen op de 
beurs. De salon was een ontvangkamer, de goede kamer waar 
niet geleefd werd, maar waarmee gepronkt kon worden.
Er bestond echter ook een ander soort salon. In Parijs liepen 
de broers de Goncourt salon na salon af om de laatste rod-
dels en kunstnieuwtjes te horen. Elke zichzelf respecterende 
kunstenaar of intellectueel frequenteerde wekelijkse salons der 
aanzienlijken, om gezien te worden en om met soortgenoten 
van gedachten te wisselen. Madame de Stael, die de Franse 
revolutie vanuit haar aristocratische salon waarnam, ontving 
in die salon niet alleen literati en filosofen maar ook lieden die 
de nieuwe machthebber Bonaparte niet zagen zitten en tegen 
hem samenspanden.
Maar ook de middenstand ontdekte de salon en zoals de 
Fransen een salon de beauté ontwikkelden, zo kregen de Lage 
Landen de schoonheidssalon. Zelfs hondenkappers hebben 
nu een hondenkapsalon. En ook de vulgaire saloon vindt zijn 
oorsprong in de salon.

Salon

Piet van de Kar Spirit

Merapi Obermayer Loyaliteits Syndroom 23. Merapi geeft deze sculp-
tuur de tekst mee: We zijn er zo aan gewend mens te zijn, dat velen 
zich niet afvragen wat het betekent om mens te zijn en te blijven.

Lisanne Sloots Ecocide



Catharina van de Ven The only way is UP
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Salon in Arti
Arti volgde, net als andere binnen- en buitenlandse kunste-
naarsorganisaties, het voorbeeld van de Franse kunstbroeders 
en organiseert jaarlijks een salon, die meestal in december de 
deuren opent.
De beoordelingscommissie, de commissie die nieuwe leden 
balloteert, draagt zorg voor een goed verloop van deze expo-
sitie. De commissie staat onder leiding van Bulent Evren en 
wordt verder gevormd door Marieke van Diemen, Bart Scheer-
der, Frank Lenferink en Roland Berning. De commissie schrijft 
niet alleen de salon uit, maar neemt samen met de Arti staf 
alle ingebrachte werken in ontvangst en hangt ze op of zet ze 
neer, maar niet dan nadat de commissie de werken eerst goed 
bekeken heeft om zo te kunnen bepalen waar ze op zaal het 
beste tot hun recht komen en welke schilderijen, tekeningen en 
beelden het beste bij elkaar getoond kunnen worden, omdat ze 
een vergelijkbaar onderwerp hebben of omdat ze elkaar door 
hun nabijheid versterken. Maar ook welke werken per se niet 
bij elkaar gehangen of geplaatst moeten worden omdat ze met 
elkaar vloeken.  Peinture

Kunst is niet alleen om te genieten, maar ook om te vertonen. 
Het Franse hof begreep dat uitstekend en daarom werden er 
vanaf het eind van de 17e eeuw tentoonstellingen georganiseerd 
met werken van de kunstenaars die de verschillende edellie-
den-mecenassen ondersteunden. Dat gebeurde in het Louvre, 
in een ruimte, die de salon carré, genoemd werd. 
Toen er geen koningen meer waren bleven kunstenaars even 
afhankelijk van de gunsten, maar nu van rijke burgers. Die 
kwamen niet uit zichzelf naar de ateliers en dus bleef het 
exposeren een levensnoodzaak. Voor jonge, net afgestudeerde 

kunstenaars helemaal. Zij moesten zich laten zien en daarom 
werd er voor de laureaten van de Academie en later de École 
des Beaux Arts jaarlijks een tentoonstelling georganiseerd, 
die ook salon genoemd werd, omdat die naam nu eenmaal 
ingeburgerd was.
Nog weer een eeuw later organiseerden kunstenaarsorgani-
saties jaarlijks exposities waarop hun leden hun nieuwste werk 
konden laten zien. Maar er werd serieus geballoteerd en dus 
lukte het vernieuwers niet om hun werk op deze salons te 
exposeren. Zij begonnen in 1863 met steun van Napoleon III 
een salon des refusés, salon van geweigerden.  

Faria van Creij-Callender Pouring even

Barbara van Ittersum Touria Meliani

En dat gebeurt allemaal in drie dagen. De eerste dagen van de 
week brengen de kunstenaars hun werk en dan vanaf dinsdag-
middag kan de commissie beginnen met nadenken, ordenen 
en ophangen. De laatste dagen is het ladder op, ladder af, 
zodat op vrijdag alle ruim 280 werken, meer dan ooit, met de 
juiste tekstbordjes erbij hangen. Tot tevredenheid, hoorde de 
commissie bij de opening. Iedereen begrijpt dat het woekeren 
is met ruimte, maar binnen die beperking hangt, ligt en staat 
het werk prachtig. 

Anoushka van Velzen Collectie van Velzen #501 & # 502

Manja van der Storm Micriversum 3D

Peter Mertens Typte artisanale

Olivier Julia Lignes Brisées
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Textiel 
Nog nooit deden er zoveel Artileden mee aan de jaarlijkse 
salon. Meer dan de helft van  de kunstenaarsleden bracht werk 
in. Gelukkig ook een groot aantal nieuwe leden. Van de Sprouts 
die Arti de afgelopen jaren heeft mogen verwelkomen doet 
zeker een tiental aan deze salon mee.
In principe is het één werk per lid, maar te vaak ontduiken 
deelnemers deze voorwaarde door een werk aan te bieden dat 
uit meerdere delen bestaat. Daarom is het woekeren met de 
ruimte en moeten schilderijen steeds hoger en in meerdere 
rijen boven elkaar getoond worden.
Wat opvalt is dat er de laatste jaren steeds meer textiele 
werken geëxposeerd worden. Werden textiele werken of kunst 

Salonfähig
Nimmer deden er zoveel kunstenaars mee aan de Arti-Salon 
als in dit jaar. Jongeren, ouderen, net aangetreden nieuwe 
leden, maar ook oudgedienden met meer dan een veertigtal 
jaren op de Artiteller. Nieuwe gezichten ten over, zoals beeld-
houwer Piet van de Kar, houtskoolliefhebber Lisanne Sloots, 
Faria van Creij-Callender, die door haar illustraties voor lezers 
van de Correspondent al geen onbekende meer is, de ana-
loge fotografe Maria Marta en de net via het Sproutsinitiatief 
binnengekomen IJslandse Birgitta Karen Sveinsdótiir, die zich 
met een vrouwsgroot dubbelportret in olieverf presenteert. 
Maar ook oude getrouwen, zoals Merapi Obermayer die met 
een Nederlandse vlag en objecten uit de medische wereld het 
Indische verleden van Geert Wilders oproept onder de titel 
Loyaliteits Syndroom ’23 of de zichzelf knutseljuf noemende 
Barbara van Ittersum, die in een lichtbak met duratrans 

wethouder Touria Meliani, die voor meer kunst en cultuur 
pleit, toont of oud-voorzitter Willem Gorter die een tekening 
‘After the Strike’ inbrengt, die geïnspireerd is op de actualiteit 
zoals die via de media tot hem komt  of Art Space-beheerder 
Dirk Jan Jager die maskers aanbiedt waarmee de bezoeker als 
performer deel kan nemen aan de Salon. En ook de materialen 
beperken zich niet tot potlood en olieverf. Anoushka van Velzen 
bewerkt Barbie poppen, Wil van Blokland bakt klei, Stefan 
Kasper laat een sculptuur zien van brons en glittersteen, Olivier 
Julia werkt met eikenhout en Serge Verheugen met marmer, 
tegels en spiegels. De formaten wisselen eveneens: naast meer 
voor de hand liggende doeken, zijn er de polsbandjes die Peter 
Mertens ontwerpt en die in musea te gebruiken zijn. Manja van 
der Storm produceert met haar favoriete materiaal Syberisch 
krijt, paper en hout, een draagbaar Microniversum 3D, dat 
de bezitter altijd bij zich kan dragen. Ook buiten en na deze 
succesvolle Salon.(ch)

Willem Gorter After the Strike

Maria Marta Varanda

Serge Verheugen Chaos is no theory

Stefan Kasper Disco Dandelion

Wil van Blokland 
De Verbinding

Dirk Jan Jager Choose your Identity

gemaakt van stof  tot voor een jaar of tien, twintig geleden 
nog vaak gezien als kunstnijverheid, desnoods edele kunstnij-
verheid, inmiddels worden ze als volstrekt gelijkwaardig gezien, 
en terecht.
De werken zijn, waar mogelijk, gegroepeerd. In de achterka-
mers is videokunst, er is een grote muur met werk dat geïn-
spireerd is op de natuur, zwart-wit werk is bij elkaar gebracht, 
politiek bedoelde uitingen hangen zij aan zij en er is een hoek 
met abstracte werken.
Bij de opening, die omdat vanwege de verbouwing een enkele 
ruimte aan de voorkant niet benut kon worden, nog drukker 
leek dan hij al met 900 bezoekers was, werd het resultaat met 
enthousiasme begroet.  

Birgitta Karen Sveinsdótiir
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Metamorphosis I in de Suzanne Biedenberg Gallery

Bouchaib Dihaj wordt gevoed
door kunst in alle vormen

Naar aanleiding van zijn komende tentoonstelling 
vertelt Artilid Bouchaib Dihaj in zijn atelier over 
zijn werk, dat zich kenmerkt door vloeiende ab-
stracte vormen uit de natuur en wetenschap. Een 
belangrijke inspiratiebron is dat hij vragen blijft 
stellen.

tekst en foto’s Miriam van Praag

Bouchaib Dihaj ontvangt me in zijn atelier aan de Van Weerden 
Poelmanlaan in Amstelveen. Hij houdt de voordeur al lachend 
open als ik arriveer. Het valt me meteen op dat de gemeente 
Amstelveen met liefde voor de natuur een mooie ‘mijmerzit-
plek’ heeft ingericht op het plein voor de deur.
Op het atelier wordt eerst een heerlijk kopje thee geserveerd 
met iets zoets, zo hoort het, volgens Bouch moet je eerst ‘aar-
den’. Dan wil hij van mij weten waarom ik hem wil interviewen, 
ik geef aan dat het vanuit mijn achtergrond en spontaniteit en 
mijn liefde voor kunst en de mens erachter een ontmoeting is 
die me gelukkig maakt.

Bouch, waarom heb jij gekozen om kunstenaar te zijn?
‘Ik werd als kind geïnspireerd door mijn moeder, wij woonden 
aan zee in Casablanca. Ik had angst voor het geluid van de zee 
en bleef maar vragen stellen over de heftigheid van de golven. 
Mijn moeder probeerde mij het mysterie van de zee uit te 
leggen. Zij was zeer spiritueel, humoristisch en hield van de 
natuur. Haar creativiteit zat in werken met textiel. Mijn vader 
was een principiële man, humanist, recht door zee, gastvrij, 
altijd was de deur voor iedereen open en werd er hulp gebo-
den.
Gestimuleerd door mijn lyceumdocenten en omgeving, 
gesteund door complimenten en enthousiasme voor mijn teke-
ningen probeerde ik toelating te krijgen op de École Superieure 
des Beaux Arts in Casablanca. Op de academie in Casablanca 
werd in die tijd jaarlijks een beperkt aantal studenten toegela-
ten. De hele school bestond uit dertig tot veertig leerlingen. De 
opleiding was Frans georiënteerd en de samenstelling van het 
docentenkorps en leerlingen internationaal – een oase. Ik vind 
het nog steeds een goede academische opleiding. Er werd naar 
model geschilderd en er was een open sfeer.’

Enschede
‘Na het behalen van mijn diploma kreeg 
ik de kans om mijn studie in het bui-
tenland te vervolgen. Nederland was het 
land van mijn keuze, omdat ik me tijdens 
mijn opleiding verwant voelde met de 
Noord-Europese schildertraditie. Uit de 
informatie die beschikbaar was, heb ik 
bewust gekozen voor de filosofie van de 
Academie voor Kunst en Industrie (AKI) in 
Enschede. De vrijheid en de anarchistische 
open wereld van Joop Hardy sprak mij aan.
We hadden excursies en tijdens zo’n 
excursie heb ik het werk van Kiefer 
ontdekt. Zijn schilderij over De Rijksdag. 
Hij verbeeldt de dualiteit van het bestaan, 
lelijkheid /schoonheid, constructie/destruc-
tie, gevat in een intrigerende beeldtaal.

De vier jaar in Enschede waren een geweldige ervaring. 
Daarna heb ik mijn opleiding vervolgd aan de Rijksakademie in 
Amsterdam en ben ik les gaan geven als gastdocent op andere 
academies, waaronder de Rietveld Academie.’

Nog steeds nieuwsgierig
‘Het lesgeven, de communicatie met anderen, de energie en 
het nadenken over kunst, daar ben ik door gepassioneerd. Ik 
ben nog steeds nieuwsgierig naar kunst, mensen, destruc-
tie, liefde en wat kunst is. Ik blijf vragen stellen. Ik schilder, 
maak installaties en experimenteer met de camera, doe aan 
beeldhouwen, maak films en kijk documentaires. Kunst in alle 
vormen, dat is voeding voor mij!’

Hoe kies je je kleuren?
‘De kleur is moeilijk, maar ik kies gauw voor aardekleuren, 
groenen, indigo en zwart en wit. Ik kan niet tegen roze, maar 
ga er toch mee werken om te zien wat het me doet. Het werk 
en de kleuren ontstaan tijdens het proces. Vanuit de fascinatie 

voor mijn operatie en de beelden van de wetenschappelijke 
apparatuur wil ik de ‘microwereld’ inzichtelijk maken. Het is 
daarom ook zo fijn dat het ziekenhuis in Enschede een werk 
heeft aangekocht voor de collectie.’

Wat ga je exposeren bij de Suzanne Biedenberg Gallery?
‘Mijn laatste werk is geïnspireerd op mijn persoonlijke ervaring 
tijdens en met een operatie en op de kennis van de weten-
schap. Het was een spirituele ervaring, een openbaring, om de 
binnenkant van mijn lichaam met hedendaagse apparatuur te 
zien.’

Bij het weggaan besef ik dat ik erg onder de indruk ben van 
Bouch, zijn prachtige werk en het fijne gesprek, en ik wens 
hem veel succes.

De tentoonstelling Metamorphosis I bij de Suzanne Biederberg 
Gallery in Amsterdam wordt op zaterdag 25 november 2023 
tussen 16.00 en 19.00 uur geopend en loopt tot 13 januari 2024.

‘Het werk en de kleuren ontstaan 
tijdens het proces’

Bouchaib Dihaj
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Mijn liefde voor jazzmuziek is begin jaren zeventig ontstaan. 
Als ontwerper van affiches voor meerdere internationale 
jazzfestivals kon ik er moeilijk aan ontkomen. Nog altijd bezoek 
ik met enige regelmaat jazzconcerten, zowel van combo’s als 
van big bands. Wie het bedacht heeft weet ik niet, maar het 
is opmerkelijk hoe vaak ik bij zo’n optreden geacht word te 
applaudisseren. Een saxofonist hoeft maar een solo van een 
paar maten te spelen of ik begin – als door Pavlov gedreven 
– in mijn handen te klappen. Sowieso heb ik voor iedere solist 
een applausje klaarliggen. Het is een ongeschreven wet: Solo? 
Klappen! Tijdens het slotapplaus, waarbij de muzikanten alsnog 
worden voorgesteld, sla ik mijn handen roodgloeiend.
Of neem nou de afscheidsmusical van onze schoolverlatertjes. 
Aan het eind ervan volgt, zeker weten, een vlammende ovatie 
die de sprinklerinstallatie in werking zet. Ook voor de zorgme-
dewerkers krijgen we sinds corona – bij wijze van bonus – de 
handen stevig op elkaar.
Maar nu iets anders: klappen we ook voor schrijvers? Hoeveel 
lezers van bijvoorbeeld Alkibiades zullen, toen zij het boek 
uit hadden, thuis geapplaudisseerd hebben voor Ilja Leonard 
Pfeijffer? En hoe is het eigenlijk gesteld met de waardering voor 
de makers van beeldende kunst? Laten we het dáár eens over 
hebben.
Om erachter te komen stap ik op mijn fiets en rij ik naar het 
Stedelijk Museum. Ik loop er langs de vaste collectie. Als ik op 
zeker moment het imposante Cathedra van Barnett Newman 
nader, ben ik compleet overdonderd. Het immense, in twee 
diepblauwe vlakken opgedeelde doek brengt mij in een staat 
van vibratie. Rondlopend publiek houdt even stil bij het werk 
en gaat dan snel weer door. Dat geeft mij de gelegenheid 
er eens goed voor te gaan zitten. Ik doe dat op een bankje 
er recht tegenover en laat het schilderij minutenlang op mij 
inwerken. Jaren geleden is het door een museumbezoeker 
zwaar beschadigd. Het fascineert mij dat daar niets meer van 
te zien is. Dan sta ik op en licht respectvol mijn hoed. Niet 
alleen voor de kunstenaar en het werk zelf, ook voor de restau-
rateur. En alsof dat niet genoeg is, begin ik uitbundig in mijn 
handen te klappen. Door dit welgemeende applaus is de, vol-
gens de museumetiquette, gewijde stilte plotseling verbroken. 
Het gekletter is intenser dan ik had kunnen vermoeden. Niet 
geheel onverwacht wekt het de zaalwacht uit haar halfslaap. 
Rood aangelopen komt zij met grote stappen op mij afbenen, 
duidelijk niet om te vertellen dat mijn veter loszit. Ik zie geen 
reden om het applaus te staken. Druk gebarend en dichterbij 

Applaus

gekomen roept de vrouw met onverholen woede: ‘Wilt u daar 
onmiddellijk mee ophouden! Het is hier geen theater!’ Terwijl 
ik stoïcijns doorklap – ik neem anderhalve meter afstand tot 
Cathedra in acht, dus wat kan het probleem zijn – maakt een 
groep verbaasde buitenlandse studenten hun entree. Even slaan 
zij het tafereel gade en beginnen dan spontaan mee te applau-
disseren. Het trekt de aandacht van nog meer museumpubliek, 
waardoor in een mum van tijd iedereen aan het klappen slaat. 
Tegen zo’n overmacht is de ordebewaakster niet bestand en 
ze heeft geen andere keuze dan het maar te laten gebeuren. 
Wanneer het applaus wegebt, zie ik de vrouw hoofdschuddend 
de zaal verlaten om haar handen in onschuld te wassen.
Een volgende keer ga ik naar het Rijksmuseum. Daar zal ik 
Rembrandt op jeugdige leeftijd onder luid applaus toejuichen.

illustratie Peter van Hugten

Buitenschilderen
Gerbrand Volger

De schilder en graficus Gerrit de Jong (Artilid) leerde mij 
etsen toen ik negentien jaar was. Op zijn atelier had ik mijn 
ets van een duifje net uit de pers gedraaid, toen de aquarellist 
Theodoor Heijnes in de deuropening verscheen. Hij droeg een 
corduroy knickerbocker. Hij zag eruit als een Franse wijnboer, 
blozend boven zijn donkere snor. Die fysionomie zag je terug in 
zijn aquarellen, die diep en warm van kleur waren. Hij had bui-
ten geschilderd in IJmuiden en was onderweg 
naar Amsterdam van de brommer gestapt 
om zijn Articollega te bezoeken.
‘Jawel, Gerrit, het buiten werken ging wel 
goed’, was zijn reactie op de vraag. En nadat 
hij ‘dat duifie’ van mij had bekeken ging het 
over aquarelleren: ‘Als ik dekwit moet gebrui-
ken heb ik het verloren, de aquarel is geen 
aquarel als hij niet 100 procent transparant is.’
Hij bleef niet hangen, want de biljarters Lies 
Sluijters, Jacob Kuyper en Dick Zwier in de 
sociëteit van Arti konden niet wachten.
Buiten schilderen kan heerlijk zijn in een-
zaamheid bij mooi weer. Je plezier kan ook 
omslaan in wanhoop: je ezel waait om, er 
komt iemand achter je staan, het hele dorp 
loopt uit! Na een poosje wordt jouw schil-
derplek een ontmoetingsplek met klierende 
jongetjes en kletsende buurtbewoners. Je 
kunt dan het beste stoppen met schilderen 
en langdurig in de verte kijken. Want als je 
je woede op het doek gaat uitleven, trekt dat 
de aandacht. Dan gieren de toeschouwers 
van het lachen en je hoort iemand ‘Picasso’ 
fluisteren. Als de kijkers weg zijn, kun je 
gezelschap krijgen van onvriendelijke honden 
met ontblote tanden. Leg een stapel stenen 
naast je, is mijn advies.
Ik heb ook herinneringen aan prachtige 
momenten, zoals de belevingen in het laatste 
halfuur voor zonsondergang, wanneer de ele-
menten in het landschap door afnemend licht 
worden samengevoegd. Terwijl op je doek de 
samenhang nog zwak is, is dit het moment 
waarop de romanticus zijn slag slaat om die 

eenheid erin te krijgen. Als het meezit, kun je ook zelf één 
worden met het schilderij. In een roes wordt je palet omge-
toverd tot een viool, waarvan je penseel blindelings kleuren 
opstrijkt. Dan weet je weer waarvoor je leeft.

Pastel van een schilderende Actaeon in Antwerpen, 
die door honden wordt aangevallen.
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‘Soms delen we een stoot uit aan een bezoeker die ons in de weg zit’

De biljarters in Arti
Er zijn nogal wat gezelschappen die bij elkaar 
komen in de sociëteit van Arti. Soms komen ze er 
maar een of twee keer per jaar, zoals de oud-leden 
van studentensociëteit Olofspoort, soms komen ze 
elke week samen, zoals de Biljartclub.
In Articula 3 (december 2016) was ook al eens aan-
dacht voor de biljarters. En nu, na zeven jaar, dus 
alweer! Geen club in Arti die hier zo veel aandacht 
krijgt. Ik spreek met de voorzitter, Ulli Jessurun 
d’Oliveira (1933).

tekst Bob Polak
foto’s Kees Funke Küpper

Wat houdt dat voorzitterschap in?
Ik ben manusje van alles: lap het laken nat af, poets de ballen, 
zorg dat er krijtjes zijn, hou bij wie er afzeggen en wie er 
komen enzovoorts. Beloning: ik mag het eerste van acquit.

Acquit? In Articula 3 las ik over ‘het aanleggen van de 
stoot’, over ‘een speelbal’, ‘een tweede bal’ en ‘een gesto-
ten bal’. Verder bleek iemand toen ‘hele series’ te kunnen 
maken, er was sprake van ‘meerbanders’ en van ‘gemiste 
ballen’. Allemaal sporttaal, maar wij van Articula wil-
len graag harde informatie. Sinds wanneer bijvoorbeeld 
bestaat de Biljartclub?
Geen idee.

Wat kost het lidmaatschap?
Nada.

Hebben jullie statuten of anderszins?
Welnee, vrijheid, blijheid, maar er zijn toch wel wat informele 
regels.

Welke dan? Moet je bijvoorbeeld kunnen biljarten om lid te 
worden van jullie Biljartclub?
Er zijn een aantal voorwaarden. Eerst: er moet plek zijn. Niet 
met zijn tienen om de tafel hollen. Dan: lid zijn van Arti. Voorts 
kunnen biljarten binnen de bestaande bandbreedte: te goed of 
te slecht valt af. En: men moet als persoon een beetje passen 
bij het gezelschap.

Bestaat er een ballotagecommissie?
Jazeker. De staande leden vormen de ballotagecommissie.

Ik begrijp dat jullie op dinsdagavond biljarten.
Klokke acht beginnen we en we spelen tot we klaar zijn. Dat 
kan soms wel tot middernacht duren. Toen de sociëteit wegens 
personeelsgebrek eerder sloot, zijn wij gewillig in de beperking 
meegegaan en dat is zo gebleven. Nu is het meestal om elf uur 
schluss.

Heeft jullie Biljartclub een naam?
De club heet DCW, oftewel Door Carambolage Wijs. Dat is 
heel wijs, omdat daaruit blijkt dat we nog onwijs zijn en hopen 
wijs te worden door caramboles te maken. En dat is weer 
onwijs raadselachtig.

In 2016 waren lid van jullie Biljartclub, las ik in Articula 3, 
Simon Barteling, Willem de Kler, Tom Eijsbouts, Ad Groot-
jes, jij, Leo Prick en Jan Stuurman. Wat zijn dat voor types?
Allereerst: ze zijn allemaal nog steeds lid, alleen Ad Grootjes 
heeft vorig jaar ontslag genomen wegens kwetsbare gezond-
heid. Ze hebben allemaal een universitaire graad: twee juristen/
professoren, een notaris, een politicoloog, een neerlandicus 
en een viroloog. Vrijwel iedereen is met pensioen, in leeftijd 
variëren we van tegen de zeventig tot negentig jaar. Er zijn 
wel leden om allerlei redenen vertrokken: wegens bezigheden 
elders, een zekere onmin, en een lid heeft eens een fatale val 
gemaakt van een trap.

Mag er alcohol worden genuttigd tijdens het spel?
Jawel, wis en drie. Arti moet omzet draaien en wij offeren ons 
op. Al lijkt het wat te minderen de laatste tijd. Veel tomaten-
sap, bitter lemon en dubbel nulletjes.

Hoe komen jullie eigenlijk aan die keu? Krijgen jullie die 
van Arti?
De meesten hebben een eigen keu, soms geërfd van vaders. 
Een enkeling doet het met de publieke keus die Arti ter 
beschikking stelt en die in het keurek bij de deur zijn opgesteld. 
De eigenaren verstoppen hun keu in het magazijn, waar zij een 
prachtige paraplubak hebben staan, vol met keus in hun foe-
draal. Ook de ballen worden verstopt, zodat ze niet misbruikt 
worden door passanten.

Er ligt vaak een doek over het biljart als er niet wordt 
gespeeld. Waarom is dat?
Nee, geen doek. Het gaat om een houten plaat die ter 
bescherming opgelegd wordt bij borrels, feesten en partijen 
in de sociëteit. Dan kan het biljart dienen tot buffet, en in elk 
geval wordt er dan niet met drank en jus op het laken gemorst.

Biljartballen zijn van ivoor en die komen meestal van de 
slagtand van een olifant. Ken jij als voorzitter de herkomst 
van de biljartballen van de Biljartclub van Arti? Hoe zijn de 
olifanten die de biljartballen aan Arti hebben geleverd, aan 
hun eind gekomen?
Oorspronkelijk werd er met houten ballen gespeeld. Dat was 
een overblijfsel van de oorsprong van het biljart: het croquet-
spel dat buiten op gras werd gespeeld. Toen het croquet naar 
binnen werd gebracht en voor het gemak op tafel werd gezet, 
werden de houten ballen vervangen door ivoor. Dat was kost-
baar. Alleen in de zeer betere kringen werd er daarom gebiljart, 
liefst door koningen en andere rijken.

Elpenbeen had nadelen. In de eerste plaats voor de olifanten 
die hun slagtanden moesten inleveren en die daar niet om 
gevraagd hadden. Maar ook op het groene laken was het geen 
ideaal materiaal. Er zaten willekeurig verspreide holten in het 
ivoor, en het was ook nog eens warmtegevoelig. Dat maakte 
het nogal onbetrouwbaar...’

Mijn vraag was…
[gaat onverstoorbaar door] Daarom ging men al in de negen-
tiende eeuw op zoek naar degelijker materiaal. Allerlei kunst-
stoffen werden ingezet, ook al omdat de sport zich naar andere 
lagen der bevolking verspreidde en ivoor buiten bereik was.
Tegenwoordig is een Belgische quasimonopolist de fabrikant 
van de ballen die onder de merknaam Aramith aan de man 
m/v gebracht worden. Ze moeten 62,5 centimeter in doorsnee 
zijn. Op den duur slijten en krimpen ze een beetje door het 
gebruik. Na een uur of vijfhonderd spelen zijn ze eigenlijk aan 
vervanging toe. Dan kopen we een nieuwe set; de kosten slaan 
we hoofdelijk om. De oude ballen worden publiek; en zo staan 
er al wel een paar setjes.

Juist ja. Nog één vraag. Om te kunnen biljarten heb je 
enige ruimte nodig. Hebben jullie weleens last van andere 
bezoekers van de sociëteit die ruimte innemen die jullie 
nodig hebben?
Vriendelijk nodigen we de mensen uit om hun tafeltjes of 
stoelen iets te verzetten, waarbij we erop wijzen dat ze anders 
wel een onbedoelde stoot kunnen ontvangen. Dat gaat altijd 
heel soepeltjes, maar een heel enkele keer staat iemand erop 
te blijven zitten waar hij zit. Die krijgt dan een por met de keu, 
onopzettelijk natuurlijk.

Ook Simon Barteling gaat erop los.

Ulli Jessurun d’Oliveira in actie, 
Tom Eijsbouts kijkt toe.

Tom Eijsbouts aan stoot, min of meer oplettend gadegeslagen door 
Vic van de Reijt (links), Simon Barteling en Ulli Jessurun d’Oliveira
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Antoinette Frijns

Bij de huidige verbouwing van Arti wordt bekeken of de gevel 
niet in oude luister kan worden hersteld. Die ‘oude luister’  
betreft de in 1856 bij de samenvoeging van de twee naast 
elkaar gelegen panden aan het Rokin geplaatste gevel. Beide 
panden waren in 1840 aangekocht. Het linkerpand werd als 
Maatschappijgebouw gebruikt en het rechterpand was ver-
huurd (foto 1).
In 1854 telde Arti zo veel leden dat er gebrek aan expositie-
ruimte was. Besloten werd het verenigingsgebouw uit te brei-
den met het tweede, op de hoek van het Spui gelegen pand. 
Architectleden dienden voor het verhelen van de gebouwen 
tekeningen in. Het plan van Leliman werd gekozen. Hij maakte 
nieuwe tekeningen en een rapport met begroting.

Uit de archieven

De gevel van het  
Maatschappijgebouw in 
oude glorie hersteld

Handgekleurde litho 
van W. Hekking jr., 1857. 

Collectie Stadsarchief 
Amsterdam

De gevel van het samengevoegde Maatschappij
gebouw van 1856
Beide panden zouden één gevel krijgen. Toen de bouwvergun-
ning was verleend, kon met het afbreken van een groot deel 
van de oude panden worden begonnen. Omdat de nieuwe 
gevel hoger en zwaarder was dan de oude gevels, kan worden 
aangenomen dat die zijn gesloopt.
De nieuwe gevel in classicistische stijl vormde een gesloten 
front (foto 2). De eenheid werd benadrukt door de symmetri-
sche indeling met in het midden de ingang en aan weerszijden 
drie ramen. Op beide bovenverdiepingen waren zeven ramen 
in grenenhouten kozijnen geplaatst. De eerste etage had de 
hoogste ramen, om en om met een fronton bekroond. In het 
ontwerp was de gevel van Bentheimer steen in een lichte kleur, 
maar uit bezuiniging werd besloten de gevel van een witte 
pleisterlaag te voorzien.

Ornamenten
De versiering van de gevel – het vignet van Arti, vier beelden 
en zes medaillons – was niet in de begroting opgenomen. Maar 
omdat het gebouw in de steigers stond, werden de  
ornamenten toch aangebracht.
Tussen de begane grond en de tweede verdieping waren aan 
weerszijden van het gebouw en de toegangsdeur pilasters 
geplaatst met kapitelen in Korinthische stijl. Op de kapitelen 
stonden de vier beelden die de kunsten symboliseerden, en 
onder de ramen van de eerste verdieping bevonden zich de 
medaillons met de door lauwerkrans omgeven portretten van 
kunstenaars (foto 3). De bekroning van de gevel, de gevleugelde 
ossenkop met drie schilden op een azuurblauwe ondergrond, 
was in het midden op een uitstekende kroonlijst geplaatst.

Het Arti-gebouw in 1856.  Foto Wim Ruigrok

De twee panden van Arti aan het Rokin, 1840-1844. 
Links het Maatschappijgebouw. Foto Wim Ruigrok

Detail van de gevel met het portret van Jacob van Ruijsdael. 
Foto Han van Gool 1994.  
Collectie Stadsarchief Amsterdam

Als materiaal had Leliman gekozen voor Franse steen. Dat 
bleek per beeld 1.500 en per medaillon 250 gulden te kosten. 
Besloten werd de reliëfs in steen, maar de beelden in hout uit 
te voeren. Stracké ontwierp de beelden en medaillons. Op de 
oude foto is niet te zien of de ornamenten beschilderd waren.

Bronnen: Archief Arti, notulen vergaderingen 1840 en 1854, inv.
nrs. 110 en 9; Jaarverslag 1854 en Documentatie en werktekeningen 
Leliman, inv.nr. 114.
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